Een klein dagboek van Groot bivak 2023

bij de Rakkers

12 juli:

We verzamelen op het kerkplein van Kruibeke en zijn blij als we alle 7 rakkers kunnen tellen.
We geven de mama en de papa nog een laatste afscheidskus en stappen op de bus. Na een dik
uur rijden komen we aan op het plein en zien onze grote gele keukentent staan, de Boemba.
Het bivak is begonnen, we installeren ons in de rakkerstent die net groot genoeg blijkt te zijn.
Daarna is het al bijna tijd voor de avondformatie dus iedereen doet zijn perfect uniform aan
en we wachten op de eerste rotte pattaten van het blvak dit is het klaroen S|gnaal dat wordt
geblazen om aan te geven dat e ) o
het formatie is. Na de formatie
marcheren we naar de refter om
na een optreden van de
muziekappel en een bikke bikke
biek te beginnen met eten. Na
het eten spelen we honkepoly:
een mashup van baseball en
monopoly: leuk! Daarna is het
slaaptijd dus poetsen we de
tanden en gaan op ons matje
liggen. Slaapwel rakkertjes!

Figuur 1 Josse, maurice, L. Rian en L.Tobe die hun tanden aan het poetsen

13 juli: Zijn.

We worden wakker gemaakt

met School van supertramp om 7:30 uren, doen ochtendgymnastiek, lopeeen, na de
ochtendgymnastiek poetsen we onze tanden en maken ons klaar voor de ochtend formatie.

De eerste man van de dag werd
bekend gemaakt, Nate werd het
deze keer, Profi. Daarna onbijten
zoals gewoonlijk voorafgegaan
door een optreden van de
muziekkapel. Na het eten wassen
we af, lijnen we onze uniformen in
de tent en doen de diensten: de
rakkers rapen papiertjes en krijgen
hiervoor een zoete beloning in de
keuken. Alles ligt proper, einde van
de diensten en begin van de
activiteiten. Tijd voor het groei-je-
baard-spel, het is de bedoeling om
met dubbelzijdige tape op de kin en
sjorkoor een zolang mogelijke
baard te groeien. Baardhaartjes
kon je verdienen door

Figu&r 2: marcheren naar de refter, “we hebben honger, we heben honger en we
hebben van heel den dag geen eten gehad”



verschillende opdrachten en bordspellen te voltooien. 13:00, dus tijd voor het middag eten.
Na het middageten doen we een platte rust gevolgd door de vrije rust. In de namiddag spelen
we het grote cricketXmastermind spel op het plein naast ons. Terug in de tent is het alweer
bijna tijd voor de avond formatie. Er wordt wellustig gezongen tijdens het eten en de afwas.
We hebben de bivaksmaak al goed te pakken. S’ avonds nog wat potjes weerwolven en daarna
ons nestin.

14 juli:

Wakker worden,
ochtendgymnastiek,
tandenpoetsen en klaarmaken
voor de ochtendformatie. De
2% man van de dag bij de
rakkers was Bas. Na het ontbijt
en de diensten gaan we naar
het bos met al het nodige
gereedschap om een graaf
kamp te bouwen voor het spel
in de namiddag. We waren al
goed op weg toen de eerste
teek werd gesignaleerd. Na de
eerste hadden verschillende
rakkers ook prijs. Terug naar de
kampplaats voor middageten,
eerst natuurlijik de teken
verwijderen. In de namiddag Figuur 3: de gekke groepsfoto

gaan we niet terug naar het bos,

niemand voelt er iets voor nog meer teken tegen te komen. We spelen het hungergames spel
met klakkebuizen: een groot succes. Daarna Avondformatie, muziekapel en afwassen. We
trekken ook nog de groeps-en afdelingsfoto’s. Voor het slapen spelen we nog een potje netbal.
Het was een vermoeiende dag en na de taptoe slaapt iedereen als een roosje.

Figuur 4: afdelings foto met de rakkers



15 juli

ledereen leeft al viot mee op het ritme van de bivakdag, vandaag is het lekker zonnig dus
besluiten we om een lekker warme sauna te maken;). Deze lukt zeer goed en we zweten al ons
vuil van het lijf. In de namiddag leggen we de gele bash open, smeren hem in met veel bruine
zeep en doen onze zwembroek aan. Heel de namiddag zeepschuiven we en doen verschillende
spelletjes die tot grappige vallen, piekende ogen of andere piekende lichaamsdelen leiden. Na
de avondformatie en het eten. Nog wat kleine spelletjes en dan slapen.
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Figuur 6: foto van de aanloop voor een glijpartij

Figuur 5: fofo een g/ij;;arn'j

Figuur 7: het openen van onze warme sauna

16 juli:

Vandaag is het trektocht! Ochtendformatie, snel eten, rugzakken pakken en vertrekken. L.Tobe,
L.Rian en L.Jens zingen met een paar rakkers het hele zangboekje uit, een prestatie op trots op
te zijn. Na een mooie tocht komen we aan bij het openluchtzwembad waar we de rest van de
middag vertoeven. Dan keren we terug naar het plein voor de avond formatie en eten. S’
avonds is het kampvuur en doen de leiders hun belofte om hun leidersfluitje te verdienen: een
mooi moment. Na de taptoe gaan we slapen na een vermoeiende dag.



zelfgemaakte ice tea

Figuur 10: vieruurtje in het water, daar was het warmer.



17 juli
We zitten al in de helft... vandaag belooft weer een top dag te worden. We spelen het
dwergleger spel in de voormiddag en maken macrame bandjes in de namiddag. S’ avonds

spelen we een potje voetbal samen met de kerels.

Figuur 11: muziekkapel tijdens de avondformatie



18 juli:

Wakker worden met ” Lord of the dance” betekent, Themaaaaadaaaag!! We doen een
gezamelijke ochtendgymnastiek voor de ochtendformatie in themakleren. Daarna worden we
opgedeeld in 4 teams die zullen strijden om deze themadag te winnen. In de voormiddag
bouwen we aan een decor voor een toneeltje met je team. In de nammiddag spelen we andere
spelletjes zoals bv het vakkenspel. S’ avonds, hebben de rakkers ineens zin gekregen om nog
eens te zeepschuiven dus spelen we powerhand tot het donker begint te worden. Er wordt
ook kub gespeeld door een paar rakkers die liever niet nat werden.

Figuur 12: lekker kubben

Figuur 13: avond zeepschuif sessie




19 julli:

Vandaag vertrekken de andere afdeling op hun eendaagse en tweedaagse, wij blijven met de
rakkers op het plein en worden verwend door onze kookouders. S’'middags eten we frieten
met kip. In de namiddag doen we een initiatie bij de muziekkapel door een paar liedjes te
leren. Savonds eten we pannekoeken!! Na het eten doen we de rakkersbeloften en krijgt
iedereen zijn groen afdelingstekentje.

. Figuur 14: muziekkapel sessie

Figuur 15: belofte van Nate



Fig'uur 16: resultaat van onze gepimpfe broeken

20 juli

We kunnen vandaag een uurtje langer slapen voor we vertrekken op onze rakkerstrektocht.
We wandelen en pendelen richting aqua mundo, waar we ons vermaken in de openlucht
wildwaterbaan. Op de terug rit is iedereen moe en voelen we het einde van het bivak naderen.

Figuur 17 klaar om te vertrekken op
rakkerstrektocht




Figuur 18: een paar vermoeide rakkers en leider Lars op de bus.

21 juli

De laatste dag begint net zoals de eerste alleen is iedereen wat vermoeider. In de voormiddag
spelen we paralympics en in de namiddag bereiden we de toneeltjes voor die we zullen spelen
tijdens het laatste kampvuur.

22 juli
We ruimen op, nemen afscheid en vertrekken terug naar Kruibeke. Einde van alweer een
geslaagd Bivak.



