Klein Dagboek van Groot Bivak

Bij de kerels

Dag 1:

Om 8u stonden we paraat op de Chiro om te vertrekken
op onze stevige fietstocht richting de Limburg. Na
110km fietsen en heel wat lekke banden die werden
gerepareerd door Tristan en leider Ruben kwamen we
eindelijk aan bij het plein. Daarna zijn we direct
begonnen met het bouwen van de voetbalgoals.

Dag 2:
Dorpspeldag, leipe dingen, drukke dag en geen foto’s ®!

Dag 3:

Dag 4:
Op dag 4 hadden we goesting in wat illegale praktijken en speelden we Leider Robin zijn

Kartel smokkelspel. Dit werd met door iedereen goed ontvangen, al heeft de Boeman toch
wat mensen financieel kunnen kraken.

In de voormiddag stonden we
meteen klaar met ons
gereedschap om kampen te
gaan bouwen voor de grote
paintball dag, die viel daarna
helemaal in het water omdat
door logistieke problemen de
klakkebuizen onvindbaar
waren. We hebben echter niet
lang getreurd want natuurlijk
had de leiding een back-up.
Een pimpampet namiddag in
de tent was dan ook een mooie
afsluiter van de dag.



Dag 5:
Een stevige dag we vertrokken op trektocht door bos en hei maar dat strand bleef
achterwege. De boys hebben die dag weer flink wat kilometers gewandeld om daarna de

wouterbron onveilig te maken.
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Dag 6:
De 6% dag begon met een stevige sessie op de gelen bash, hier speelden we voetbal, een
race en natuurlijk tussen 4 vuren. Om daarna onze ogen uit te kijken bij het grote

vrouwenspel.




Dag 7

Themadag met een stevige
ochtendgymnastiek begonnen we eraan.
De 4 aloude teams Rood Geel Blauw en
Groen konden het weer uitvechten voor
een gewonnen themadag. In de
voormiddag bouwden we ons eigen
themabord om daarna een toneeltje te
spelen voor heel de chiro. In de middag
was het een sfeer alom met een hak
kwartiertje om nooit te vergeten. De
namiddag werd gevuld met de klassieke
spellen zoals het beruchte vakken spel en
het zeepschuiven. Hierbij kwam rood als
beste team naar buiten al had geel het
ook wel verdiend.

Dag 8

werd een hele vroege morgen want we
vertrokken op 2 daagse. Een middag op de
karting in Genk bleef niet zonder brokken
,gelukkig geen gewonden want we reden gelijk
zotten. Daarna richting de minigolf want we
hadden nog wat geld over. Om dan achter
slaapplek te zoeken in Genk city. Daar
gearriveerd hadden leider Robin en leider
Ruben al een slaapplek geregeld bij Martijn,
deze onthaalde ons goed met gratis pizza en
ijsjes oooohhh wat lekker. Die avond hadden
onze eerste jaars ook hun beloften deze waren
natuurlijk weer hoogstaand echte literarische
wonderen.




dag 9

we stonden wat later op zodat we
uitgeslapen het zwembad konden
betreden. In het zwembad kregen we
veel gratis jacuzzi’s en een beter
geurtje dan voorheen. Daarna konden
we terug naar het kamp om ons eten
op te smikkelen en een welverdiende
nachtrust na onze bewogen
tweedaagse.




Dag 10
Was weer een normale bivak dag
deze werd gevuld door Leider
Mathijs zijn gekke menstruatie spel.
De dag doorkomen was toen
helemaal niet moeilijk want hierna
konden we ons voorbereiden op het
laatste kampvuur. Met een toneeltje
van hoogstaande kwaliteit. Het
einde van het normale bivak was
aangekomen en nu kunnen we ons
klaar maken voor nog 1 laatste
stevige dag.

Dag 11 opruimdag hierover valt niet echt veel te vertellen alleen dat het weer een
vermoeiende was en dat de laatste formatie een beetje gehaast was nu kon niemand deftig
afscheidnemen van hun favo leider.... Jammer.

Love you guys merci voor de 4 fantastische jaren.



