Dag 1: De grote doortocht naar groot

Op een grijze woensdag ergens in juli
trokken 15 dappere helden naar het
wilde Limburg. Ze trotseerden de
gevaarlijke  koekenstad, het lange
Albertkanaal en het heuvelachtige
Oudsbergen. De tocht was zwaar maar
verliep zonder problemen.
Leider Stef trok de achterhoede en liet de
kopgroep tijdig weten wanneer er nood
was aan een pauze. De jongens kwamen
aan zonder slag of stoot. Na aankomst
waren ze nog steeds niet kapot te krijgen
en bouwden ze mogelijk het scherpst
uitziende volleybalnet in de geschiedenis
van Chiro Altena.

Dag 2: Nie den eerste maar zeker niet de letste

De eerste zware ochtend op kamp
Altena. De zon was nog maar net op en
de ogen van alle aspiranten vielen
meteen op het prachtige volleybalnet
dat ze de dag ervoor hadden neergezet.
Hierdoor was er een collectieve goesting
gekomen om dat net te trotseren met
man en macht. De leiders wonnen met
een score van 25-0.

In de namiddag werd er keihard gewerkt
aan de smokkelskillz van de leden met L.
Ward zijn smokkelspel. In de avond
konden ze bewijzen of ze wel klaar
waren voor het leiderschap, dit door aan
elke afdeling leiding te geven en een hier
bijhorend spel te verzinnen.




Dag 3: Als trainen konden praten hadden ze al lang
gezegd dat dag 3 een goede dag was.

In de voormiddag begonnen onze aspiranten direct
te werken aan hun treinen imperium, van
Skopje tot Londen maakten ze heel Europa onveilig
met zowel stoptreinen als Tgv’s. In de namiddag
probeerden we alle overbodige kilo’s er af te
zweten met de schwezzzzgames. Tuur zweet er nog
steeds van en de watervoorraad van het bivak
moest niet meer bijgevuld worden na al het zweet
te hebben opgevangen.

Dag 4: Een dag om te bezinnen

In de voormiddag gaven we de jongens een kans
om een prachtig moment van nadenken aan de
Chiro te geven. Hiervoor kregen ze een hele
voormiddag om een mooie diepe betekenisvolle
bezinning te schrijven voor de eerstejaars leiders
hun beloften.

Na Al dat bezinnen was het tijd voor ontspanning
en wat vinden jongens van 17 jaar nu niet meer
ontspannender dan na te denken over de
liefdevolle vrouwtjes in hun leven.

In de avond gingen we de strijd aan met de
toppers en kerels tijdens het nachtspel waar ze
monopolygewijs zoveel mogelijk straten
moesten overnemen.

Dag 5: Trekker trekker trektocht

Op de 5% dag van ons bivak kregen de jongens
de kans om hun benen te strekken tijdens een
trektocht van ongeveer 13 km, Ze wandelden
door het prachtige Oudsbergen en omstreken, in
de ruiterskuilen en over de solterheide. Met




zand in de schoenen konden ze genieten van een fantastisch uitzicht. Na een lange wandeling
kwamen ze aan bij de Wouterbron, waar ze konden uitrusten, zwemmen en konden genieten
van een raket ijsje. Raket, Raket. Na deze lange dag konden ze tonen hoe zij denken over de
Chiro en eerstejaars leiders. Nadien konden we genieten van 8 prachtige beloftes om samen
rond het kampvuur de dag af te sluiten.

Dag 6: In mijnen kan je ook clubben

We wisten van onze aspiranten dat ze veel ervaring hadden in het uitgaansleven na ze aan het
werk te zien in ons mooie Kruibeke. Nu konden ze bewijzen dat het organiseren van een club
makkelijker is dan het organiseren van een fuif. Dit konden ze bereiken door zo diep mogelijk
te graven en zoveel mogelijke bekende clubbers uit te nodigen naar hun eigen club.

In de namiddag gingen ze alleen op pad om de wilde straten van Oudsbergen te ontdekken, ze
deden dit door allerlei verschillende opdrachten te volbrengen.

Ondertussen vergaderde de leiders erop los om er zeker van te zijn dat het bivak in goede
banen bleef lopen.
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Dag 8:

Op deze prachtige dag hoorden de jongens smorgens al dat ze zouden gaan trekken. We
vertrokken op tweedaagse met de fiets, ze trotseerde het enorm heuvelachtige Oudsbergen,
maar strandde aan de voet van een heuvel buiten categorie hierdoor viel de eerste activiteit
in het water. Maar niet getreurd na regen komt altijd zonneschijn en namen we in Genk de
trein. Na een lange tocht kwamen ze aan in Gent om daar de effectieve eerste activiteit te
doen. Paintbal, dit in de grootste indoor paintball van Belgié. Toch was zelfs dit terrein te klein
voor onze aspiranten. In de avond bezochten we samen de Gentse feesten om de avond te

beéindigen op het kot van leider Kobe.
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Dag 9: Stomme West-
Vlamingen

Na een woelige nacht
waar een bende West-
Vlamingen het tof vond
om onze nacht rust te
storen, stonden we
uiteindelijk op om terug
te vertrekken naar het
warme zachte Limburg.

Daar kwamen we
terecht in een echt
paradijs waar onze
Aspiranten konden
genieten van een
wildwaterbaan die bijna
voor doden had gezorgd.
In de avond was het tijd voor de beloftes van de 1% jaars, dit mooi moment van
samenhorigheid zal nooit vergeten worden.




Dag 10: Kalmte voor de storm

Na een heftige tweedaagse kregen de aspiranten de keuze hoe ze hun voormiddag wouden
indelen. Natuurlijk kozen ze om het krachten te testen tegen de leiders, zonder resultaat wat
leidde tot een heel grote berg afwas.

Daarna haalde ze hun beste acteerkunsten boven en maakte ze het beste kampvuur
toneelstuk dat een aspirantengroep ooit gemaakt heeft. We sloten de laatste avond af met
een biertje in de hand rond het kampvuur.




Dag 11: Dag 11 opruimen kunnen ze zelf

Opruimdag ging nog nooit zo vlot, dat Tuur man van het bivak werd had iedereen al in de
mot.

Nog een laatste dankwoord aan de aspiranten die ons een fantastisch bivak hebben bezorgd,
dat we nooit zullen vergeten?

Liefs L.Stef, L. Thibau en L. Ward






